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4000 jaar Aziatische geschiedenis heeft ons toegelaten een andere benadering van het Zelf
te ontwikkelen dan de Westerse concepten. Via het Boeddhisme en het Taoïsme is er een
opvatting van het Zelf ontstaan waarin Yin en Yang structurerende polen zijn. Veeleer dan in
culturele en biologische kaders wordt het psychische opgebouwd doorheen de interne en
externe conflicten die we moeten verwerken. Het ‘lijden’ krijgt in deze visie een heel andere
betekenis dan de Westerse. Enkel ethiek en altruïsme kunnen positief bijdragen tot een
versterking van moraliteit in het samenleven. De goedheid van het individu is de enige weg
naar emancipatie van het Zelf. 

Vanuit deze levenshouding ontstaat een geheel andere kijk op psychopathologie en dit
gelijktijdig op het vlak van ontstaan, beschrijvend beeld als behandelmethodes. Het boek
geeft een waardevolle aanvulling op onze Westerse psychiatrie en haar behandelmethodes
en helpt anders te kijken naar psychisch lijden.

Het boek biedt enkele fundamentele inzichten in dit Aziatisch denken en legt duidelijke
verbanden met de psychotherapeutische context. 


