
ARMOEDE UITGELEGD AAN MENSEN MET GELD.

‘s Jongers, T. (2024). Armoede uitgelegd aan mensen met geld. De
Correspondent : Utrecht.

Over de auteur:
Tim 's Jongers (1981) is politocoloog,
bestuurkundige en directeur van de Wiardi Beckman
Stichting te Nederland. Voor De Correspondent
schrijft hij regelmatig over armoede. Eerdere werken
van hem, zoals zijn boek ‘Beledigende broccoli’
verkochten meer dan 10.000 exemplaren. 

In het huidige politieke denken is armoede steeds meer je eigen schuld. Armoede is voor
velen in hun ogen ook enkel niet meer dan een gebrek aan geld. Armoede leidt tot domme
en ongezonde keuzes. In een land geregeerd door welvarende , hogeropgeleide mensen
wordt op een beperkte en soms zelfs schadelijke manier naar armoede gekeken. Tim ‘s
Jongers groeide op in armoede en ging uiteindelijk studeren, deed onderzoek naar armoede
en doet nu beleidsvoorstellen om armoede preventief tegen te gaan. Hoe de meeste
mensen denken over armoede, ontdekte hij, klopt van geen kant. Daarom schreef hij dit
uitstekend en heel verhelderend boek. Je kan het beschouwen als een speodcursus
armoede, bedoeld voor mensen met geld. Want armoede bestrijden, kan pas als zij anders
leren kijken. 

Het boek opent ogen en legt vanuit eigen ervaring zeer inzichtelijk uit welke hindernissen
moeten overwonnen worden om uit armoede te geraken. Het is geen pamflet of politiek
manifest. Wel een nuchter verhaal van een ervaringsdeskundige die gecombineerd met een
degelijke opleiding een zeer juiste analyse maakt die inspirerend en verhelderend kan zijn
voor hulpverleners én beleidsmakers.


