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| Over de auteur:

Lotgenoten Sabrine Ingabire (°1995) is een Rwandees-
| Belgische journaliste en hoofdredacteur bij Lilith
Magazine. Eerder werkte ze o.a. als redacteur en
columniste bij MO-magazine en De Morgen.
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Het hoofdpersonage Ajali in deze roman is een Rwandees-Belgische adolescent die op het
punt staat haar school af te ronden in Gent. Als kind van Rwandese vluchtelingen probeert
ze de complexiteit van de maatschappij waarin ze opgroeit te begrijpen en haar plek te
zoeken. Haar oudere broer beweegt zich ogenschijnlijk heel vlot in dit land dat ooit zijn
moederland koloniseerde. Maar onverwacht kan hij zijn kamer in het ouderlijk huis niet
meer verlaten. Zo wordt Ajali geconfronteerd met hoe onbehandelde pijn eruitziet. Het zal
een trigger worden voor haar eigen onverwerkte pijn.

Deze prachtige roman geeft een diepe inkijk op een complexe band tussen een broer en
diens zus in een getraumatiseerde familie. Het beschrijft heel treffend de moeilijke zoektocht
naar verbondenheid in een vreemd land en een gezin waar de stilte de onverwerkte pijn van
trauma'’s tijdens de genocide in zich draagt.

Het boek leidt ons binnen in hoe de wereld van getraumatiseerde families eruitziet en hoe
trauma onvermijdelijk overgedragen wordt op de volgende generatie(s).



