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In « Zo zingt de pijn » onderzoekt schrijver Aya Sabi of intergenerationeel trauma om te
zetten is in intergenerationele troost. Een poëtische, helende zoektocht, uit het hoofd en in
het lijf, naar een gevoel van veiligheid in het hier en nu. Zij ontleedt haar eigen proces van
pijn naar heling en bediscussieert de aannames die ze daarin tegenkomt, en verbindt zo
wetenschappelijke inzichten en theorieën over dit thema.

Vertrekpunt is de gedachte dat er talloze generaties aan traumatische herinneringen in ons
vastzitten, dan zit er ook een meervoud van generaties aan troost in ons lichaam. Kunnen we
van trauma naar troost bewegen ? En als dat kan, hoe doen we dat dan ?

Met haar virtuoze schrijfstijl schenkt Aya Sabi ons een teder en hoopvol boek dat een heel
andere kijk op op intergerationeel trauma geeft.
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